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Beste Reedeurpenarren,

Het carnavalsseizoen 2022/2023 is alweer ten einde. Aan de vooravond van het nieuwe 
seizoen gaat de geruchtenmolen op het dorp weer draaien. Wie o wie komen er tijdens 
de Pronkzitting onder de narrenkoppen vandaan? 

Voordat het zover is, kunnen we met deze 49e editie van de Reedeurper nog even 
nagenieten van het afgelopen seizoen. Vanuit het Bestuur kunnen we niet anders dan 
terugblikken op een fantastisch carnavalsjaar. Van eindelijk weer een echte Pronkzitting 
en een tot in de puntjes georganiseerd Wild West feest op locatie tot een smakelijk MSN. 
We hopen dat u er net zo van genoten heeft als wij.

Ook willen we graag al onze vrijwilligers wederom bedanken voor hun bijdrage dit 
seizoen. Zonder jullie zouden we het niet voor elkaar krijgen om zo’n mooi carnavalsjaar 
te draaien. BEDANKT!

We hopen u komend seizoen weer op één of meer van onze feesten te zien en natuurlijk 
bij de Algemene Ledenvergadering.

Veel leesplezier. Alaaf,

Het Bestuur,

Daan van Leeuwen, Jordy van Oostwaard, Lisa Vergeer,
Niels van der Meer, Patricia Spa, Raymon van Dijk, Rob Verweij,
Rolf Verkleij en Tanneke Vlieger
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VOORWOORD

ALV  NOTULEN

Op vrijdag 12 maart jongstleden heeft de algemene ledenvergadering van de vereniging 
plaatsgevonden. Ditmaal was de kroeg van onze Prins Died de Eerste de locatie en vele 
leden wisten deze mooie locatie te vinden.

Tijdens de ALV zijn de cijfers van het afgelopen seizoen toegelicht en zijn er drie 
besluitstukken voorgelegd aan de aanwezige leden en door hen goedgekeurd.

Vanwege de UBO-wetgeving en de reeds bestaande oprichtingsakte moest er een kleine 
aanpassing in het huishoudelijk reglement doorgevoerd worden. Het huishoudelijk 
reglement is doorgenomen en de aanpassingen zijn aangenomen. Het nieuwe reglement 
gaat in per het nieuwe seizoen 2023-2024 en is inmiddels op de website terug te vinden. 

De kosten van een volwassen lidmaatschap worden verhoogd naar €44,00, leden tot 20 
jaar gaan €22,00 per seizoen betalen. Deze contributie wordt aan het begin van het nieuwe 
seizoen (begin oktober) automatisch geïncasseerd bij de leden. De losse entreeprijs aan 
de deur voor niet-leden (excl. MSN en Pronkzitting) wordt verhoogd naar €12,00 per 
avond en kan ter plekke contant of per pin worden voldaan. Met directe ingang zijn er drie 
nieuwe Bestuursleden aan het Bestuur toegevoegd, dit om toekomstige uittreders op te 
vangen. Lisa Vergeer, Rolf Verkleij en Niels van der Meer hebben inmiddels hun eerste 
Bestuursvergadering met succes bijgewoond.   

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn over de genomen besluiten is het mogelijk om 
via Bestuur@reedeurp.nl meer informatie op te vragen.
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ONLINE &
 OFFLINE 
RECLAME

IN DE OPTOCHT NEEM
IK HET ONTWERP VOOR LIEF, 

IN MIJN WERK GELUKKIG WEL
creatief!

DON’T WAIT FOR OPPORTUNITY.

CREATE IT.

WWW.DESIGNDOMEIN.NL  |  0182 607 528

Tel. (0182) 30 11 66 • info@slingerland.nl • www.slingerland.nl

9,5Gemiddelde 
beoordeling  

 op Funda

De makelaar waar u zich thuis voelt!

Slingerland Makelaardij heeft al veel
huizen in Reeuwijk succesvol verkocht.

Wilt u weten wat úw woning waard is?
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak:

Pascal Uiterwijk 
Tempeldijk 14 

2811 PH  Reeuwijk
T. 06 14 94 73 75

Zere voeten door het vele hossen?

• Steunzolen
• Kindervoet
• Hielpijn
• Sportgerelateerde klachten
• Vermoeide voeten
• Enkel-, knie- of rugpijn
 
Bij mij ben je aan het juiste adres!

Miranda Vergeer-den Hengst
Zuidwijk 21
2771 CB   Boskoop
T. 06 48 56 25 94
info@podologiegouwestreek.nl

www.podologiegouwestreek.nl
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Na het opruimen een paar uurtjes mak aan om vervolgens op tijd 
naar de zaal te gaan. Laatste keer het prinsenpak aan. We gaan 
ruimte maken voor een nieuw drietal… ehhh viertal dit jaar. 
Nogmaals, wat een superjaar. Wat een eer en onvergetelijk dat 
ik dit een keer mocht ervaren, hoe gaaf! En dat met mijn twee 
geweldige hoffies Patricia en Marieke.

Alle Reedeurpernarren, bedankt voor het fantastische en 
bijzondere carnavalsseizoen. Niets was zoals het hoorde te zijn, 
maar voor ons perfect! Een gouden jaar om nooit te vergeten! 
 
Jeroen Koppenaal

UITKLINKEN PRINS KOPPIE
HOFDAMES PATRICIA EN MARIEKE

Na een kort, intensief, uitdagend, maar bovenal een geweldig jaar 
is dan écht het laatste feestje in zicht: het uitdrinkfeest! Eén ding 
was zeker, het zou een topfeest worden! Dit jaar met een thema, 
namelijk ‘strak in je trainingspak’. Nog één keer alle remmen los. 
De locatie werd geregeld, foto’s werden gemaakt voor de 
uitnodiging en deze werden verspreid. De week ervoor opbouwen 
in de kroeg bij familie Streng op de Middelburgseweg, bedankjes 
regelen en op de 11e van de 11e was het eindelijk zover.
Trainingspak aan, biertap open, DJ Raimo aan de draaitafel: 
het feest kon beginnen! Iedereen kon met een nieuwe tattoo en 
goede zin beginnen aan een geweldige avond.

Het was op tijd gezellig druk en iedereen had z’n best gedaan 
voor een leuke outfit. Al snel werd de microfoon gepakt voor het 
bedanken van alle commissies die tijdens het seizoen zoveel 
regelen en alle vrienden en familie die het hele jaar overal 
aanwezig zijn geweest. 

Als laatste mocht Brenda even naar voren, die heeft als first 
lady achter de schermen toch best wel heel veel geregeld in ons 
gouden jaartje. Het werd een klein bedankje met grote gevolgen... 
Het duurde even (van verbazing en ongeloof) maar ze zei “JA”. 
Dat gaf meteen weer een reden om vol gas door te pakken met 
het feest.

We hebben er tot in de late uurtjes een fantastische avond van 
gemaakt. Mensen kwamen toch nog even terug nadat ze waren 
weggegaan, de berm werd door een aantal gekust, huizen werden 
niet teruggevonden, jassen werden vergeten, vele vaten zijn 
opgegaan en velen hadden moeite met de nieuwe dag beginnen. 
Dat zegt genoeg over de afloop en gezelligheid toch?
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Edelman wenst
alle reedeurpenarren
een leuk carnaval! 

Edelman B.V. | Schinkeldijk 56 | 2811 PB Reeuwijk | the Netherlands | www.edelman.nl
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PRINS DIED DE 1STE
HOFDAMES GWEN, ANOUK EN LISA

Diederik: 
Op een late dinsdagavond na twee lange werkdagen in Parijs 
doorgebracht te hebben, kwam ik dinsdagavond laat thuis. Ik 
dacht maar aan één ding: “Ik ben total loss, ik wil naar bed”.  
Toen ik met mijn weekendtas over de brug liep, hoorde ik een 
harde klap van een autodeur. Ik durfde niet om te kijken, want 
dit voelde niet veilig. Helaas geen huissleutel mee, dan maar via 
de garagedeur naar binnen. Voordat ik de garagedeur dicht kon 
doen, vloog er een persoon naar binnen toe met de mededeling 
“Ik wil je even wat vragen”. Voordat de garagedeur helemaal naar 
beneden was, vloog er ook nog een tweede persoon naar binnen. 
Ik zei: “Ik heb een autorit van vijf uur achter de rug, ik heb wel 
zin in een biertje”. Twee van die koppies die alleen maar aan het 
glimlachen waren, verraden al alles! Langzamerhand gingen we 
steeds harder praten. Eén van mijn dochters kwam naar beneden 
om te kijken wat er beneden aan de hand was. Zij kwam vertellen 
dat ik de volgende ochtend mijn vrouw om vijf uur naar Schiphol 
moest brengen. Na drie biertjes kwam het hoge woord eruit: “JIJ 
BENT DE NIEUWE PRINS VAN REEDEURP”. 

Mijn eerste gedachte was dat ik daar dit jaar helemaal geen tijd 
voor zou hebben, maar ik zei dat ik het morgenochtend even met 
Hanneke, mijn vrouw, zou overleggen. Heel de nacht geen oog 
dichtgedaan en ik kon het zelf ook nog maar amper bevatten, dus 
nog maar even voor me houden en afscheid van haar genomen 
met “Ik kom je vrijdag wel van Schiphol halen”. Vrijdag eenmaal 
samen in de auto hebben we het met elkaar besproken en kwamen 
we tot de conclusie: “Hier kan je geen nee tegen zeggen!”.
 
Gwen:
Toen kwam het spannendste moment: het uitzoeken van de jurk. 
Op een zaterdagmiddag zijn we samen met Jorinda en Patricia 
naar Rotterdam gegaan. Hier kwamen we in een winkel vol met 
prachtige jurken. We leken wel kinderen in een snoepwinkel. 
We keken onze ogen uit! Ga dan maar eens een jurk vinden die 
we alle drie mooi vinden. Na het passen van twee jurken, trok 
Lisa dé jurk aan. We waren meteen alle drie verkocht. Om dit te 
vieren hebben we hierna heerlijk met elkaar geluncht. Dit was 
een gezellige en geslaagde middag!
 
Anouk: 
En vervolgens kwam HET spannendste moment: want wie zou 
de Prins zijn? Welke Prins kan het aan om naast drie van die 
kwebbels te staan? Na ons helemaal opgemaakt te hebben en 
na het aantrekken van onze jurk werd deze vraag beantwoord. 
PRINS DIED. Wat vonden wij het geweldig om samen met hem dit 
geweldige carnavalsjaar te mogen gaan meemaken.

Diederik:
Wat heb ik afgelopen jaar genoten van het samen met mijn hoffies 
de Prins te zijn van onze carnavalsvereniging. Als ik had geweten 
dat dit zo gaaf was, had ik het zeker op mijn bucketlist gezet. Een 
jaar om nooit te vergeten!

Gwen:
Wat een eer om gevraagd te worden als hofdame. Dat ik dit samen 
met mijn twee zussen mag meemaken. Na een donderdagavond 
getraind te hebben op RVC en nog even gezellig een drankje 
gedaan te hebben met ons team gingen we naar huis. Op weg 
naar huis zeg ik nog tegen m’n zussen ”is iemand de voetbaltas 
vergeten, want achter ons is een auto aan het seinen”.  Dit was 
niet het geval. Eenmaal thuis werd er op het raam geklopt “kom 
eens, kom eens” hoorden we. Nog steeds geen idee wat er aan 
de hand was. Wij schrokken zelfs een beetje, waarop we riepen 
“nee, we komen niet, ga weg!”. Nog steeds geen vermoeden dat 
dit Patricia was.

Een dag later was ik aan het werk in Bodegraven, ik kreeg een 
bericht van Lisa of ik in mijn pauze even weg kon met de auto. 
We reden naar een afgelegen parkeerplaats. Hier stond dezelfde 
auto als de avond ervoor. Nu kreeg ik een vermoeden! Ik stapte 
uit en zag Raymon en Patricia staan. Nu wist ik genoeg. Daar 
stond ik dan samen met Lisa, wat waren we blij. Ergens wel in 
mijn achterhoofd dat ik het sneu zou vinden voor Anouk. Niet veel 
later kroop Anouk de auto uit. Dit jaar hofdames met z’n drieën! 
Wat voelden wij ons vereerd. Die middag op m’n werk kon ik aan 
niets anders denken! 

Anouk: 
Ik had nooit verwacht dat ik gevraagd zou worden als hofdame en 
zeker niet met allebei mijn zussen. Wat stond ik versteld toen ik 
Raymon en Patricia bij mijn werk in Rotterdam zag staan. Toen 
ik hen zag, ging er wel een klein lampje branden, maar durfde 
het niet te geloven. Wat voelde ik mij vereerd. “Toen ik werd 
gevraagd, zei ik volmondig “ja”!”

Lisa: 
Ook ik was een van de drie hofdames. Op 30 september ben ik 
gevraagd om hofdame te worden samen met mijn zussen. Deze 
dag ben ik naar het huis van Raymon gegaan, hier was Patricia 
ook. Ik was de eerste van ons drie die werd gevraagd om hofdame 
te worden. Wat was het leuk om mijn zussen hiermee te verrassen 
en om hun verbaasde en blije gezichten te zien. 
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Diederik: 
Op een geheime locatie mocht ik samen met Hanneke instappen 
in de auto van Daan, op weg naar de hofdames. Ik zei nog tegen 
Daan: “Geef me alsjeblieft nog een hint over de namen, want 
hier ben ik zo slecht in”. Ik zag de grijns op Daan’s gezicht 
verschijnen. Een half uur later wist ik waarom: ik had immers 
DRIE hofdames die ook nog eens ontzettend op elkaar lijken.  
Wie had het ooit verwacht dat ik een uur later met drie hofdames 
in bad zou zitten. Nu konden we elkaar gaan appen via onze 
geheime appgroep. Aan het begin stond mijn telefoongeluid hard 
aan, want ik moest die drie hofdames natuurlijk gelijk antwoord 
geven. Een van mijn dochters merkte op een gegeven moment op 
dat ik óf vreemdging óf Prins werd, aangezien ik ‘s avonds zoveel 
op mijn telefoon zat.

Lisa: 
En daar was het moment dan... De avond van de Pronkzitting, wat 
waren wij zenuwachtig. Anouk was al de make-up ingegaan. Gwen 
en ik hebben met vrienden en vriendinnen eerst wat gegeten. 
Natuurlijk kregen wij geen hap door onze keel. Vervolgens 
moesten we ook nog een geloofwaardige smoes bedenken om 
weg te komen van onze vriendengroep. Toen dit eenmaal gelukt 
was, was het eindelijk zover en mochten we ons bekend maken 
aan onze vrienden, familie en de rest van Reedeurp. Zij wisten 
natuurlijk helemaal van niks. Tijdens de onthulling werden onze 
hints bekend gemaakt. Na de laatste waarbij de derde hofdame 
het podium op kwam, wist heel Reedeurp denk ik wel genoeg. 

Diederik: 
De avond van de Pronkzitting  was de eerste poging mislukt om 
bij familie Gabriëls aan te komen. Er stonden teveel bekenden 
bij de ingang van het café. Eindelijk bij familie Gabriëls 
binnengekomen, helaas… schoenen vergeten! Ik mocht gelijk 
met de hofdames onder een paraplu om naar de overkant te 
lopen om de zaal in te gaan. Zeker een half uur met zenuwen 
en zonder bier onder de paraplu gestaan. Toen was het moment 
daar, ik werd onthuld. 
Wat stonden mijn ouders en vrienden verbaasd toe te kijken. 

Anouk: 
Wat geweldig al die reacties na de onthulling. Zowel van familie 
en vrienden, maar ook van mensen die je normaal niet zoveel 
spreekt. Als afsluiter een heerlijk gebakken eitje gegeten bij 
prins Died thuis, waar we onze dansmoves op de eettafel hebben 
laten zien. Een avond om nooit te vergeten!

Diederik: 
“Hoffies, hoe hebben jullie je eerste keer Lattenbrekers ervaren?”
 
Gwen: 
Met onze ervaring (die wij nauwelijks hebben) leek het ons handig 
om een aantal keer te gaan oefenen bij SnowWorld. Na wat vallen 
en opstaan waren wij omgetoverd tot echte ski wonders. Wij 
waren klaar voor de Lattenbrekers. Na al de verhalen die we van 
voorgaande jaren hadden gehoord, gingen wij dan eindelijk mee 
met de Lattenbrekers. En wat een ervaring was dit zeg... Met het 
perfecte weer, waarbij er veel sneeuw lag en ook nog eens een 
zonnetje, hebben we heerlijk kunnen skiën. Daarna door naar 
Luigi’s Turbobar, waar wij de boel op stelten hebben gezet. ’s 
Avonds een leuke Tiroler en rock & roll avond met (veel) lekkere 
drankjes! Dit was echt wel één van onze hoogtepunten van dit 
jaar.

Lisa: 
En dan denk je alle verrassingen gehad te hebben... Worden wij 
gevraagd voor een fotoshoot waarvan wij geen idee hadden waar 
dit voor was. Binnen een week reden wij rond op een vrachtwagen 
van Vergeer Holland tussen de vestigingen van Bodegraven 
en Reeuwijk. Alsof dat nog niet genoeg was, werd er een gaaf 
themafeest georganiseerd op de locatie bij St. Catharina. Wat 
was dit een gaaf feest met als thema het Wilde Westen, waarbij 
zelfs een rodeostier aanwezig was. Beetje jammer dat Prins Died 
hier zo snel vanaf viel, wij hadden hier wel meer van verwacht ;). 

Anouk: 
Wat was 55+ carnaval ook een gezellige middag, met als 
hoogtepunt dat onze opa’s en oma’s hier ook bij konden zijn. Met 
hilarische eigen inbrengen van onze familie en vrienden. En wat 
hebben wij gelachen om onze vriendjes die als K3 het podium op 
kwamen lopen. Mocht het met hun huidige werk niet lukken, dan 
weten wij nog wel een goed alternatief ;).

Diederik: 
Na een lange (en zware, met héél veeel bier) vergadering over 
hoe de kar eruit moest komen te zien, wisten we aan het eind 
van de avond nog net zoveel als ervoor. Gelukkig had ik door dat 
deze Raad handiger was dan de Raad van 22 jaar geleden. Dit 
bleek ook wel, want op zaterdag 18 februari stonden wij met een 
mooie kaaskar bij Edelman om het carnavalsweekend te starten. 
Met knallende muziek begonnen wij de optocht. Eenmaal op het 
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dorp aangekomen hadden we geen muziek meer, maar gelukkig 
had ik hofdames die het liedje ‘in Spanje’ uit volle borst konden 
zingen. Op de zondag naar de kerk met een goed mannenkoor 
en na het gezinscarnaval zijn we boerenkool gaan eten bij onze 
buren (Boskoop). Hier hebben we de Boskopers even ingepakt 
met lekkere cheesepucks van Vergeer met onze eigen hoofden 
erop. 

Gwen: 
Ja wat was dat leuk hè... En dan hebben we op maandag ook nog 
een leuk schuurfeest gehad met aansluitend Dweilen met de 
Keuken Open, waarbij er spontaan een kledingruil ontstond. Wij 
stonden wel versteld om Prins Died als kaasmeisje te zien. 

Gwen, Anouk en Lisa: 
Wat was dit een fantastisch carnavalsjaar! Wat hebben we 
genoten, iets wat we nooit meer zullen vergeten. Wij willen alle 
Reedeurpenarren en in het bijzonder Prins Died bedanken voor 
dit top jaar!

Diederik: 
Hoffies, jullie waren echt fantastisch, wat heb ik genoten van 
jullie. Dank ook aan Hanneke en onze dochters Emma, Julia en 
Sarah. Met zijn allen hebben we een onvergetelijk carnavalsjaar 
gehad. En niet te vergeten: onze fantastische vereniging met 
zoveel mooie, actieve leden. Dankjewel iedereen!
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“Waar het Carnaval thuis is!”

Voor al uw feestelijke aangelegenheden!

Dorpsweg 32, 2811KJ Reeuwijk - Tel. 0182-394 321 - info@gasterijvergeer.nl - www.gasterijvergeer.nl
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Ik, Prins Died van Reedeurp, ondersteund door mijn trio aan hofdames 
Gwen, Anouk en Lisa, bij gratie van President, Vorst en wijze Raad van 
Elf, gebombardeerd tot vijftigste Prins der Reedeurpenarren, verklaar 
hierbij als volgt:

1.  Met mijn fantastische Brabantse vrouw Hanneke en mijn 
prachtige dochters Emma, Julia en Sarah woon ik op de Reewal, 
maar dat wist u waarschijnlijk al. Mijn naam is Diederik Vergeer, vijftig 
jaar geleden geboren in het mooie Reedeurp. In het dagelijks leven 
zorg ik met alle medewerkers voor de lekkerste kazen, maar dat zal u 
niet verbazen. Carnaval zit mij in het bloed: jarenlang actief als Raad 
van Elf, Lattenbrekers en Midsummernight, ook stonden ooit twee 
neven, twee ooms, en mijn vader op dit podium al in de spotlight. Op 
zaterdagochtend sta ik als coach bij MO13-1 meiden langs de lijn bij 
RVC, in mijn vrije tijd tennis ik met mijn vriendengroep ‘Ik Zag Hem 
Uit’ ook graag een potje mee. Een groep van veertien man, deze zijn 
niet te stoppen, de meeste hebben het ook al tot Prins Carnaval weten 
te schoppen. Met carnavalsgroep ‘Voor De Laatste Keer’ hebben wij 
als mannen elk jaar weer de wildste ideeën voor de optocht, maar het 
waren de dames thuis van wie het dan weer net niet mocht.
 
Dit jaar voor mij een andere rol en zal ik het carnaval anders beleven, 
ik ga voor een fantastisch jaar en ga me daar volledig voor geven!

2.  Nooit eerder zijn ons meer dan twee hofdames voorgegaan,
maar vanaf vandaag mogen wij, Gwen, Anouk en Lisa, met z’n drietjes 
als hofdames op dit podium staan. Al van jongs af aan spelen wij 
voetbal bij RVC in een damesteam, nu sinds een paar jaar zijn wij dan 
ook op het veld bij Dames 1 te zien. Het hofdamesbord zal dit jaar 
op de Middelburgseweg komen te staan, daar waar je de trekkers 
van Rijkenhuizen heen en weer ziet gaan. Wat hebben wij als zussen 
Vergouwe veel zin in dit carnavalsjaar, lieve vrienden en vriendinnen 
dit jaar niet bij jullie op de kar, maar vooraan in de optocht als trotse 
Reedeurpenar.

3.  (zingend beginnen, melodie Ome Willem)
Luister even allemaal, zijn er hier nog activisten in de zaal?
In veel musea is er al kunst besmeurd, gelukkig is dat in de 
Oudheidkamer nog niet gebeurd. Hier op het dorp hebben we te 
maken met iemand die al jarenlang om de prinsensteek zit te slijmen, 
vanmiddag hebben we Antoine Verweij betrapt die zich op het podium 
probeerde vast te lijmen.

4.  Vroeger zat je weleens in de penarie, toen belde je om te 
helpen Badr Hari. Maar tegenwoordig heb je iemand die veel beter kan 
uithalen, die trekt ook nog eens volle rechtszalen. Dus vanaf nu bellen 
we Glennis Grace, dan hebben we gelijk ook een zingende uitsmijter op 
elk feest!

5.  Plaatselijk geheugenverlies begint de kop op te steken,
dat is ook in de Tweede Kamer gebleken. Onze premier liep nog met een 
oude Nokia op zak, daarom belandden vele belangrijke berichten zo in 
de prullenbak. Dus mocht je dit weekend iets illegaals onder het podium 
hebben gedaan, hou dan je poot stijf en zeg net als Rutte: daar heb ik 
geen actieve herinnering aan.

REDE 2022/2023REDE 2022/2023
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6.  Denk je dit weekend met een volle portemonnee naar de 
kroeg te gaan, blijkt je salaris tegenwoordig niet meer te volstaan.

De regering komt je tegemoet met €190,- om te compenseren, nou, dat 
is met het carnavalsweekend veel te weinig, want het gaat allemaal naar 
de Vergeeren. 

Alles wordt maar duurder… Je geld verdwijnt als sneeuw voor de zon, 
daarom eis ik als Prins Died van Reedeurp: er komt per direct een 
bierplafond!

7.  De stikstofcrisis zet de binnenlandse politiek op zijn kop, 
agrarisch Nederland is boos en gaat massaal met trekkers de 
snelwegen op.
Stoppen met je boerenbedrijf, dat doe je zomaar niet, ook al woon je 
toevallig bij een Natura 2000-gebied.
Daarom hangt onze nationale driekleur op veel plekken ondersteboven, 
als teken dat de boeren er niet meer in geloven.
Bij ons in Reedeurp wappert de vlag fier in de top, wij stoten geen 
stikstof uit, ook al drinken we per persoon een krat bier op.

8.  Weet u waar het in Nederland aan schort?
Nou, aan goede arbeiders, want wij hebben een enorm 
personeelstekort! Zo is het in de zorg al gewoon dat de zuster tussen 
de bedden heen en weer rent, en er dus geen tijd is voor een sociaal 
praatje bij de patiënt. Ook bij de NS gaat het mis, daar worden reizigers 
gedupeerd, want treinen rijden niet, zonder een conducteur die de 
reizigers stiekem fouchaseert.
Het vinden van nieuw personeel is nog niet zomaar gedaan, gelukkig is 
de vacature van Prins weer voor een jaartje van de baan.

9.  De hele wereld is in de war, in de zomer vieren we carnaval en 
in de winter het WK voetbal in Qatar. Ook daar lopen mannen met een 
jurk en vrouwen met een snor, nou, die hebben we met carnaval hier 
ook hoor. Weet je wat de reden is dat ze behoren tot de stinkend rijken?
Omdat ze daar Ara bier drinken en oliesjeiken!

10.  Een supermarkt op het dorp is er al even niet meer, voor 
boodschappen moet je al snel naar Reeuwijk-Brug op en neer.
Hallo Jumbo, wat zijn jullie aan het doen?
Frits van Eerd heeft miljarden op de bank, en ouwe sokken vol met poen.
Ligt er bij jou nog veel zwart geld onder je bed?
Neem dat morgen maar weer mee, dan kan dat mooi in de pet!

11.  In de historie zijn 49 Prinsen bij de Reedeurpenarren mij 
voorgegaan, Allemaal hebben ze op hun eigen manier hun best gedaan. 
Jeroen Koppie heeft het als zomerprins best leuk geprobeerd, maar als 
import Reedeurper heeft dat jochie nog niet veel geleerd. Stage lopen 
in het Bestuur van de Lattenbrekers doet hij al jaren, nu ik Prins ben, 
zullen we hem daar dan maar geschikt voor verklaren.
Met zijn vieren gaan we voor een fantastisch carnavalsjaar, daar hebben 
we jullie allemaal voor nodig, want feesten doe je met elkaar. Eindelijk 
zijn er spijkers met koppen geslagen, door mij Prins Died van Reedeurp 
als Prins te vragen!
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INKLINKEN PRINS DIED DE 1STE
HOFDAMES GWEN, ANOUK EN LISA

laten zien waar Reedeurpers goed in zijn: bier drinken én kaas 
eten. Vooral Anouk was met Died als Prins enorm tevreden 
– onze kaaskop was tijdens alle feestjes goed voorzien in haar 
favoriete snackje. 

Na een succesvolle week – gelukkig zonder botbreuken – stonden 
onze drie biggetjes te popelen voor het groot carnaval. Wij konden 
natuurlijk ook niet wachten, en dus begon de bouw voor onze kar. 
En wat een pareltje is het geworden! Nooit eerder stonden we op 
het podium, en precies het jaar dat onze vriendinnen hofdames 
zijn en niet meedoen vallen we in de prijzen. Je ziet het maar 
weer, ook zonder die drie redden we het wel :) 

Toch zijn we blij dat we jullie aankomend jaar weer bij ons op 
de kar mogen verwelkomen. Zullen we dan voor de eerste prijs 
gaan? 

Gwen, Anouk en Lisa, onze eigen Reedeurpse K3, onze drie 
biggetjes, de drieling, maar vooral onze allerliefste vriendinnen: 
bedankt voor dit feestelijke en bijzondere jaar! We hebben ervan 
genoten! 

Heel veel liefs,

Marit, Bente, Daniek en Tessa 

Lieve Gwen, Anouk en Lisa, 

Laten we eerlijk zijn, het hele jaar door wordt er door het dorp 
gespeculeerd over wie er nu onder die twee narrenkoppen vandaan 
komen op de 11e van de 11e. Net als iedere vriendengroep was het 
bij ons ook onderwerp van gesprek in de maanden in aanloop naar 
afgelopen november. Die twee hofdames… Wie zouden dat nou 
worden? Nooit hadden wij gedacht dat er dit jaar een uitzondering 
zou zijn op de regel en dat onze lieftallige vriendinnen als volledig 
trio hofdames zouden worden. Sterker nog: nog geen maand voor 
de Pronkzitting kwam op een feestje het onderwerp aan bod en 
werd er nog opgegooid dat Gwen, Anouk en Lisa nóóit hofdames 
zouden kunnen worden. De prinsencommissie kan er niet toch 
maar twee van de drie kiezen?! Achteraf kwamen we erachter 
dat jullie deze avond allang wisten hoe de vork in de steel zat en 
dat we als vriendinnengroep een extra bijzonder carnavalsjaar 
tegemoet zouden gaan. 

Zoals ieder jaar kwamen we voor de Pronkzitting bij elkaar en dit 
keer gingen we met de hele vriendengroep – inclusief aanhang 
– gezellig samen eten. Toen Anouk zich ’s middags ziek meldde 
dachten we er eigenlijk nog niet zoveel van… Zolang Lisa en Gwen 
er nog bij waren vermoedden wij nog niks. En dus fietsten we, na 
een lekker pizzaatje, nietsvermoedend op naar de Pronkzitting. 
Eenmaal in de zaal verdween de een na de ander: Lisa ging 
vriendlief Max even thuis afzetten met de auto en we zagen haar 
niet meer terug. Gwen moest na een kwartiertje binnen écht een 
belletje van Lisa opnemen en verdween vol zenuwen naar buiten. 
Ondertussen ging voor ons het feest verder en gingen we ervanuit 
dat ze wel terug zouden komen, maar het duurde en duurde 
maar… Op het moment dat andere mensen aan ons begonnen te 
vragen waar de drieling toch was, gingen de eerste alarmbellen 
bij ons af. Zou Anouk dan toch niet ziek zijn? Zou de vereniging 
dan toch écht een derde narrenkop hebben aangeschaft? Moeten 
we alvast de week van de Lattenbrekers vrij gaan vragen op werk? 

Door de eerste twee hints werd het natuurlijk al snel duidelijk: 
twee van de drie hadden in ieder geval de eer om dit jaar hofdame 
te zijn. Dat de derde hint daadwerkelijk een derde hofdame 
bleek, hadden we nooit gedacht. Hoewel het op dat moment 
een complete verrassing was, hadden we achteraf toch al wat 
signalen op kunnen vangen. Zoals het rare verhaal over een auto 
die jullie ergens op de Middelburgseweg op stond te wachten, 
wat uiteindelijk een mislukte poging bleek te zijn om jullie te 
vragen als hofdames… Nu hoefden jullie het eindelijk niet meer 
geheim te houden, en het was fantastisch om die enthousiaste 
koppies naast Prins Died op het podium te zien! 

Met het inklinkfeest in de loods trapten we een spetterend 
carnavalsjaar af, maar toch hadden we nog een aantal 
vraagtekens bij hoe het eruit zou gaan zien… De drieling staat 
er om bekend dat ze een feestje wel eens vroegtijdig verlaten, 
maar dat kan als hofdame niet! Hoe houden jullie dit vol? Voor 
twaalven in je bed liggen, dat kunnen jullie nu wel vergeten. En 
daarbij komt ook nog eens dat jullie eigenlijk helemaal geen bier 
lusten… Dat gaat er bij De Raad niet in, toch? 

De eerste tripjes naar SnowWorld werden al gauw ingepland, want 
de hele vriendengroep moest en zou meegaan op Lattenbrekers. 
Gelukkig maar, want ook voor de drie hofdames kon die extra 
oefening voor vertrek geen kwaad. Wat hebben we genoten in 
Gerlos met de hele groep! We hebben de après-ski in Oostenrijk 
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ERIC VAN DE WETERING

Vrijwilligers… We kunnen niet zonder…
Maar bij wie ging dit jaar het dobbertje onder?

Wel, ik kan u verklappen: het gaat om een man die van zowel toeten als 
blazen weet, want jaren geleden speelde hij bij de Waaghalzen… Dat u het 
maar even weet!

De Reedeurper viel onlangs weer op uw mat…
Mede door deze jongen is dat zo’n prachtig blad!

Werkzaam in Gouda als woonbegeleider bij het Thomashuis,
maar ook in deze zaal voelt hij zich helemaal thuis!

Deze man lust graag een gouden rakker,
sterker nog: hij is zelf een Gouderakker!

Op zijn herkenbare gele hesje staat “Smile, ik ben een Reedeurper 
fotograaf” op zijn rug en voor je het weet sta je op de kiek...
Ja, hij is vliegensvlug.

En wordt u morgen wakker en denkt... Wat was het gisteren fijn…
Hoe vroeg u ook op de site kijkt… De foto’s staan al online!

Wil dan nu iemand in zijn directe omgeving voorzichtig zijn kostbare 
apparatuur uit zijn handen trekken?
Dan kan deze winnaar langzaam richting podium vertrekken.

Mooier kan je toch niet wensen… Ik wil je erg graag bedanken,
kom maar gauw naar voren want ik begin zowat te janken.

Dames en heren, drie keer alaaf voor onze hoffotograaf die weinig ruimte 
laat voor verbetering,
De Orde van de Stekelbaars 2022 gaat naar niemand minder dan…  

Eric van de Wetering!

DE ORDE VAN DE
STEKELBAARS 2022

't is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen:
wie vangt die Stekelbaars, wie kan er zo goed vissen?
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GROEP IN BEELD
DE TROEPERS

Hoe verzinnen jullie ieder jaar weer het thema?
We plannen hier altijd een erg gezellige vergadering voor in. 
Iedereen mag met een thema komen en als je écht enthousiast 
bent moet er natuurlijk hier en daar een beetje gelobbyd 
worden. Alhoewel het er uiteindelijk vaak op neer komt dat onze 
geweldige ontwerper, terwijl de rest nog aan het discussiëren is, 
een tekening maakt van het thema dat hij het leukst vindt - en 
dan heeft de rest vrij weinig meer te zeggen, haha. 

Hoe lang doen jullie al mee met de optocht?
Sinds 2019! De samenstelling van de groep wisselt af en toe een 
beetje, maar we hebben het nu al vijf jaar erg gezellig met elkaar. 

Hoe lang zijn jullie nog van plan mee te doen?
Zo lang mogelijk!

Kort maar krachtig. Jullie maken altijd hele mooie karren met 
veel details, hoe zijn jullie begonnen met papier-maché?
Het eerste jaar dat we meededen moesten we een beetje inkomen 
dus hebben we het iets simpeler gehouden en niet gewerkt met 
papier-maché. Daarna wilden we natuurlijk gewoon die eerste 
prijs winnen. We zijn hier zonder hulp van buitenaf aan begonnen, 
dus we hebben een hoop geleerd in de afgelopen jaren. Helaas 
hebben we ongeveer alle fouten die je kan bedenken wel gemaakt. 

Hebben jullie, als prijswinnaars, tips voor groepen die ook 
willen beginnen met papeir maché?
• Het makkelijkste is natuurlijk om even een paar handige 

harries bij je groep te halen die kunnen lassen. Lassen is 
echter niet voor iedereen weggelegd, dus mochten jullie nou 
niet zoveel handige Reeuwijkers in de groep hebben, gebruik 

Wat een bijzondere naam heeft jullie groep, hoe zijn jullie hier 
ooit op gekomen?
Ons eerste jaar waren wij de Legertroepers, alleen hadden we 
toen per ongeluk het vakje waar we het thema moesten invullen 
door elkaar gehaald met waar onze naam moest komen te staan, 
dus nu heten we nu nog steedsp De Troepers! Een geluk bij een 
ongeluk, zullen we maar zeggen. 

Wie zitten er allemaal in jullie groep?
Aisa Sonko
Annette Dorresteijn
Anouk Kaptein 
Boaz Verduyn
Danique van der Werf
Daphne Slappendel 
Dorit van Amsterdam
Ella Bredius 
Erik Dorresteijn
Fleur IJpelaar
Ilse van den Voort
Ivo Hoogendijk
Marieke van den Berg
Mark IJpelaar
Merrel van Veen 
Robbin Vergeer
Roel Streng
Rosenna Wondergem 
Stan van der Linden
Tessa van Veen
Tom Goemans
Yorinde van den Berg
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dan PVC buizen. Met een paar buigveren, schroeven en een 
hoop improvisatie kom je dan een heel eind! 

• Twee lagen krantenpapier is prima. Doe hierna nog wel even 
een laagje wit papier, of een laag grondverf, anders kan je 
namelijk de krant nog lezen onder je mooi versierde kar. We 
spreken helaas uit ervaring. 

• Haal oude kranten op bij de supermarkt of bewaar allemaal 
even een weekje de krant thuis.

• Zitten er mensen te zeuren dat ze koude handen krijgen 
van het papiermachéën? Maak de lijm aan met warm water, 
opeens wil iedereen papiermarchéën om z’n handen op te 
warmen.

• Als je zelf geen paaldanspaal hebt, pak je er gewoon een van 
een andere groep!

Wat was jullie absolute hoogtepunt?
Ons letterlijke hoogtepunt was bij onze eerste kar… We hadden 
vier torens op de kar en we wisten dat deze niet onder de 
tunnels bij de A12 door zouden passen. Daarom hadden we 
een constructie gemaakt dat we ze los konden schroeven. We 
hadden er echter even geen rekening mee gehouden dat we bij de 
bouwloods onder een aantal elektriciteitsdraden door moesten, 
dus voordat we überhaupt op de openbare weg waren, waren 
we de torens helaas al verloren. Ons figuurlijke hoogtepunt was 
de Lion King kar! Dit was onze eerste keer papier-maché. We 
hadden allerlei bewegende voorwerpen zoals draaiende giraffen 
en dergelijke gemaakt. En natuurlijk ons pronkstuk bij de ingang 
van de kar: een olifant die een kratje bier droeg op z’n slurf! Als 
klap op de vuurpijl wonnen we hiermee ook nog eens de eerste 
prijs dus dat was helemaal leuk! 

Hebben jullie nog een mooi verhaal of leuke anekdote?
Zeker! Maar of die geschikt zijn voor de oren van heel Reeuwijk…

Nog maar een paar laatste woorden dan?
Ga allemaal met papier-maché bouwen, maar ook weer niet te 
mooi want dan moeten wij te veel ons best gaan doen voor die 
eerste prijs!
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PRONKZITTING
12 NOVEMBER 2022

Na drie jaar wachten eindelijk weer een ouderwetse Pronkzitting 
in Amicitia. Vol goede moed en gezonde spanning stroomde 
de feestzaal vol met Reedeurpers. Al wekenlang wordt er 
gespeculeerd: wie doen er mee met de eigen inbreng? Wie wordt 
het nieuwe raadslid? Maar natuurlijk het allerbelangrijkste, wie 
o wie worden de nieuwe Prins en Hofdames?

Stipt om 20.00 uur wordt de avond geopend door president 
Daan van Leeuwen en we knallen er meteen lekker in met 
een legendarisch fragment in het thema ‘Man bijt hond’. Waar 
Marcel’s Doggy Farm onze jonge raadshonden ophaalt want ze 
mogen weer naar buiten! 

De Vonkjes stralen vervolgens met hun showdans en niemand 
minder dan Eric van de Wetering hengelt de Stekelbaars binnen 
voor zijn inzet als hoffotograaf. Op zo’n ouderwetse avond is het 
ook tijd voor vernieuwing, verjonging en verfrissing. Raadslid 
Arjan van Zoest verlaat na twaalf trouwe dienstjaren de club. Ook 
Daan van der Wolf neemt afscheid als Bestuurslid en wordt voor 
zijn jarenlange inzet tot erelid benoemd. Nog net voor de pauze 
worden Prins Koppie en zijn Hofdames Patricia en Marieke van 
het podium gehaald en weer in hun vriendengroepen opgenomen. 
De Reedeurpers gaan de pauze in, de spanning stijgt maar wordt 
verzacht door de prachtige prijzen in de loterij. 

Dan is het zover, de pauze is voorbij, met een drankje in de hand 
zijn alle Reedeurpers er helemaal klaar voor. Het nieuwe raadslid 
mag zich eerst nog bekend maken. Maarten Vergeer komt met 
een klapmars het podium op, wat een applaus en enthousiasme 
vanuit de zaal, dit belooft wat voor het nieuwe Prinsenpaar! 
De zaal verstilt als het duimpje omhoog gaat bij de deur. 
De klapmars gaat aan en daar komen twee narrenkoppen 
tevoorschijn. Eenmaal op het podium aangekomen verschijnt er 
een derde hofdame op het podium. Dat kan echt maar één ding 
betekenen, de drieling Lisa, Gwen en Anouk Vergouwe! Dan is 
het tijd om te zien welke Prins dit supertrio gaat vergezellen. 
Daar staat hij dan Prins Died van Reedeurp! De zaal ontploft 
van vreugde, één ding is zeker, het wordt knallen komend 
carnavalsseizoen! 

Het programma wordt afgesloten met een spectaculaire 
vuilnisbakken dansact. Na het programma stroomde de kroeg 
vol om het kersverse kwartet te feliciteren om vervolgens nog tot 
in de late uurtjes een feestje te vieren. Reedeurp is er helemaal 
klaar voor, op naar alle feesten voor het nieuwe carnavalsseizoen.
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ERELID 
DAAN VAN DER WOLF 

Beste Daan,

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, dat geldt voor 
alle Presidenten dus ook voor Daan.

Zo begon Charles vijf jaar geleden zijn speech toen jij stopte 
als President. En nu sta je op het punt om te stoppen met het 
Bestuur van de Reedeurpenarren. Weet je dit wel zeker? Maar 
jouw carrière bij de Reedeurpenarren begon al veel eerder.

Eerst bij de Bende van Ellende, destijds toch wel één van de grote 
karren bouwende groepen. Vanaf 2005 zit je al bij het Bestuur, 
inmiddels al zeventien jaar dus, en van 2009 tot 2017 stond jij als 
President op dit podium.

We hebben hier net al wat hoogtepunten van gehoord 
maar in de afgelopen jaren zat je onder meer ook nog in 
de Midsummernightcommissie, de Optochtcommissie, de 
Prinsencommissie en de Pronkzittingcommissie. En natuurlijk 
heb je nog talloze andere taken verricht naast alle vergaderingen 
van ff dit en ff dat.

In al deze functies wist je feilloos aan te voelen wat het dorp nodig 
had. Het Dweilen met de Keuken Open is hier een mooi voorbeeld 
van. Hiermee wist je het gat te vullen tussen het schuurfeest op 
de maandagavond en het feest ‘s avonds in de zaal: samen eten 
met ondertussen vermaak op het podium. Het werkt nog steeds!
Jij weet ook zo’n beetje alles wat er op het dorp speelt, wie 
iedereen is, waar iedereen woont, werkt, sport en ga zo maar 
door. Een perfecte eigenschap natuurlijk om een prinsenkoppel 
te kiezen en te vragen!

Maar nu is dan toch echt de tijd gekomen om een stapje terug 
te gaan doen. En dat mag ook wel als je kijkt naar hoeveel tijd jij 
de afgelopen zeventien jaar in de vereniging hebt gestopt. Mede 
door jou staat de vereniging waar hij nu is: een gezonde, gezellige 
vereniging waar vrijwilligers met elkaar de mooiste feesten van 
Reeuwijk en omstreken weten te organiseren.

Inmiddels heb je bijna al je taken weten over te dragen, maar 
gelukkig weten we dat we je altijd kunnen bellen wanneer dat 
nodig is. Nu zal er meer tijd zijn voor je prachtige gezin met 
Simone en jullie drie mannen, al gaat er natuurlijk ook nog 
genoeg tijd naar je bedrijf en de renovatie van het klooster – en 
natuurlijk hopen we je nog op ieder carnavalsfeest terug te zien. 

Zeventien jaar Bestuur, acht jaar president en zo’n tijd in zoveel 
commissies is niet niks – zeker niet met de hoeveelheid passie 
en gedrevenheid waar jij dit mee hebt weten te doen. Voor al jouw 
inzet voor onze vereniging willen we je belonen.

Daarom mag jij je voegen in het illustere rijtje van Gijs Hogenelst, 
Gert Lindhout, Koen van Zoest, Richard de Jong, Laura van Delft, 
Charles Stoopman en André Vergeer.

Daan… Vanaf  heden mag jij je 
ERELID VAN DE REEDEURPENARREN noemen!

Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Daar heb ik drie woorden voor: super, super, super!
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Hallo lezers,

Ik ben Roméo Hoogenboom, ik ben 11 jaar oud en ik woon sinds 
2021 in Reesveld II met mijn ouders, zusje en broertje. Eerst 
zat ik in Reeuwijk-Brug op school, maar omdat ik vlak naast de 
school woon, al veel vrienden heb uit de wijk Reesveld en voetbal 
bij RVC, wilde ik heel graag naar de dorpsschool De Bron. Mijn 
zusje Noa zat er namelijk ook al op. 
Ik wist nog niet zoveel van het carnaval af, wel had ik vorig jaar 
met het zomercarnaval de optocht bekeken en was ik naar het 
kindercarnaval geweest.
Maandag 12 december was mijn eerste echte schooldag bij De 
Bron en dinsdag was de loting. Mijn ouders en ik hadden dus 
niet alle info gezien of gehoord. Maar ik dacht: iedereen doet zo 
enthousiast, het zal vast wel leuk zijn. We hebben weinig jongens 
in de klas, maar de jongens die graag Prins wilden worden, 
wilden het wel echt héél graag. Prins Died trok een eerste lootje 
en vroeg of die het moest worden. “Neeeee”, zei de klas. Toen 
kwam mijn briefje met mijn naam erop uit de hoed. Wat er toen 
door me heenging… Ik was zó blij!

Ik had er meteen zin in, maar wist niet zo goed wat er allemaal 
ging gebeuren. Ik had geen idee dat het zo leuk en zo onwijs gaaf 
kon zijn! Gelukkig waren er genoeg mensen in de buurt die het 
wel wisten en we gingen overal op af. Toen mijn hofdames hun 
jurken en alle accessoires hadden gekocht, was het tijd voor een 
officiële foto. Eric van de Wetering heeft vele mooie foto’s van 
ons gemaakt. Het was onder schooltijd, dus het kon ons niet lang 
genoeg duren.

Na de fotoshoot mochten we aan alle klassen onze kleding laten 
zien en mochten de kinderen alles aan ons vragen. Zelfs de 
kleuters weten goed wat carnaval is, best knap na de coronatijd! 
Bijna in elke klas is er wel iemand die een familielid heeft die 
wel eens prins of hofdame is geweest. Mijn prinsenpak wilden 
de kleine kinderen wel voelen. Ze vonden hem lekker zacht 
(in de zaal was hij alleen wel wat warm). Ik kreeg een staf met 
mijn prinsennaam erop, en ik noemde mijzelf Prins Meo de 1e. 
Waarom? Omdat mijn kleine broertje Sepp (3) mij altijd zo noemt.

Ik ben door dit jaar enorm van het carnaval gaan houden, ik hoop 
dat we volgend jaar met veel vrienden een eigen kar gaan maken. 
Dat lijkt me tof, met muziek en een trekker ervoor.

Ik vond alles heel leuk om mee te maken, maar mijn favoriet was 
toch wel het jongerencarnaval waar ik met heel mijn klas tot het 
eind heb gefeest. De andere dag was het 55+ carnaval. Toen Daan 
aan mij vroeg hoe ik het vond, had ik haast geen stem meer van 
het feesten. Gelijk goed ingeburgerd vonden ze!

Alaaf, tot volgend jaar en ik wens de nieuwe Jeugdprins net 
zoveel plezier als ons toe!

Alaaf,
Prins Meo de 1e 

JEUGDPRINS
MEO DE 1E 
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Hallo lezers, 

Voor wie ons nog niet kent: wij zijn Zoë en Amber uit groep 8 van 
basisschool De Bron. We zijn 11 en 12 jaar oud. Amber heeft in 
2021 Waddinxveen omgeruild voor Reedeurp en Zoë woont er 
sinds 2021. Amber woont nu in Reesveld II en zit al heel wat jaren 
bij de dansmariekes, en Zoë voetbalt al heel wat jaartjes bij RVC. 
Allebei hebben we een grote zus en onze ouders komen al jaren 
bij het carnaval en doen ook altijd mee met de optocht. We zijn 
corona (bijna) vergeten… Wij zijn weer de eerste groep 8 waar 
weer alles voor mogelijk was. Aan ons de eer!

Het was dinsdag 13 december 2022 en iedereen uit groep 8 was 
wel een beetje zenuwachtig. De grote prins en de drie hofdames 
kwamen in de klas en dan weet je wel wat er gaat gebeuren. We 
hebben een grote klas met zestien meiden, dus de kans is niet zo 
heel groot dat je het wordt. We hadden nog gevraagd of er ook bij 
ons drie jeugdhofdames gekozen zouden mogen worden, maar 
helaas… Uiteindelijk wilden er negen meiden héél graag hofdame 
worden en zaten er dus negen briefjes in de hoed van Prins Died. 
Het was heel spannend voor ons. Wat waren we blij dat onze 
naam uit de hoge hoed kwam! Voor Zoë was het extra speciaal, 
omdat haar oudere zus drie jaar eerder ook jeugdhofdame was. 
Al snel gingen we met onze moeders op pad voor de jurk. Dat 
was nog best een soort moeilijk. We hadden wel dezelfde smaak, 
maar niet dezelfde kleding- en schoenmaat. De oma van Amber 
heeft de jurk helemaal verbouwd en toen alles paste, kon je niet 
zien dat hij zo groot is geweest. Het was heel moeilijk kiezen: er 
waren zoveel mooie jurken. We zagen zelfs de jurk hangen van 
de grote hofdames, terwijl zij die daar niet eens gekocht hadden. 
Nadat we deze jurk hadden gekozen, moest er nog iets komen 
om onze schouders te bedekken voor tijdens de kerkmis. Dat was 
stom joh, maar het moest toch van onze moeders.
We wilden ook iets speciaals, dat hebben we maar in onze 
schoenen verwerkt. Het waren eigenlijk passchoenen en ze 
waren niet te koop, maar de medewerkster van de winkel vond 
ons zo leuk en het paste zo mooi bij elkaar, dat we ze uiteindelijk 
toch mochten kopen. Wij denken dat er nog nooit jeugdhofdames 
zijn geweest die op naaldhakken hebben gelopen, maar voor het 
jongerencarnaval hadden we natuurlijk wel gympen. 
Wij zijn carnaval vieren wel gewend. Toch was dit jaar totaal 
anders en heel speciaal.

Onze top 3 hoogtepunten van het carnavalsjaar:

3. 55+ carnaval
Waarom is dat nou zo leuk: wij zaten op het podium op de troon 
bij de Raad. We mochten meedansen met de artiest en we zagen 
allemaal leuke optredens. Wel van de achterkant, maar toch heel 
erg leuk! 

2. Jongerencarnaval
Met heel onze klas de hele avond gedanst op leuke muziek met 
veel cola. Groep 7 mocht voor het eerst ook komen en ook waren 
er veel kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten. Eerder op 
de avond mochten we eten met Prins Died en de drie hofdames 
en hebben we een mooie klassenfoto gemaakt. Op deze avond 
mochten we voor het eerst onze eigen gemaakte groep 8 dans 
laten zien. Daar waren we zo trots op. We dansten op ‘Sky Is 
Falling Down’. Eén keer gehoord en hij gaat niet meer uit je 
hoofd. Op de basisschool hebben we het zelfs twee keer gedaan, 
zodat iedereen mee kon doen.

1. De optocht
Meedoen met de grote optocht, wie wil dat nou niet? We 
verzonnen in de klas een thema en met heel veel hulp van de 
papa’s en mama’s hebben we een toffe kar gemaakt die helemaal 
in het teken stond van het circus. Met de grote opening van het 
carnavalsweekend mochten wij samen met de burgemeester op 
het podium staan. Hier konden we alle karren en mensen zien, en 
dat waren er HEEL VEEL! We reden voorop in de optocht en voor 
het eerst liepen alle juffen van de basisschool ook mee, hoe leuk 
was dat?! Zij liepen achter ons aan.

Verder hebben we nog heel veel leuke dingen buiten het carnaval 
om gedaan. We zijn een paar keer te gast geweest bij de scouting 
waar we langs gingen bij de bevers, de welpen en kabouters. Zelf 
zijn wij gidsen bij de scouting en daar wilden we graag gewoon 
verkleed gaan. Ook wel eens leuk. Wat ook heel leuk was, is 
dat wij als klas voor onze zwangere juf een verkleedpak hadden 
gemaakt: een avocado en haar zwangere buik was de pit. Ze was 
als leukste verkleed van ons allemaal, vond de grote prins.
Na de optocht mochten wij gelijk weer op een podium staan. Dit 
keer was dat om de prijzen uit te reiken aan de jeugdoptocht 
winnaars. Dit was helemaal nieuw voor ons en erg leuk om te 
doen. Vervolgens mochten wij door naar het kindercarnaval. De 
laatste keer voor ons. Door onze extra taken was dit helaas erg 
kort. Dat was het enige jammere voor ons, want al die spelletjes 
en prijzen zijn altijd zo leuk.

We hebben van elke minuut genoten dat wij hofdame mochten 
zijn en we voelden ons echte prinsessen: een toffe prins, mooie 
kleding en schoenen en mooie haren en make-up. Een groot 
spandoek in de tuin met ons erop, versierde straten en huizen, 
overal vlaggen en slingers. Als afsluiter gingen we samen met de 
prinsen, hofdames en alle prijswinnaars van het kindercarnaval 
nog een keer spelletjes doen en pannenkoeken eten bij Vergeer. 
Dit hadden we echt nooit willen missen! Van ons had het nog wel 
iets langer mogen duren! 

JEUGDHOFDAMES
ZOË ENSING & AMBER KWAKERNAAK
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KERSTGALA



Dit keer vertrok de goedgevulde bus vanaf Reedeurp niet naar ons 
oude vertrouwde stekkie in Westendorf, maar werd het tijd om 
een nieuw stukje Oostenrijk te ontdekken: Gerlos! Zo, gunnen we 
die Westendorfers ook weer eens wat welverdiende rust. De bus 
kwam na een reis vol spelletjes, voorstelrondes en cadeautjes 
van de Prins en hofdames mooi op tijd aan bij het hotel. Voor 
sommigen verliep de reis helaas niet zo voorspoedig… Denk je 
alle ongemakken van de bus te vermijden door met het vliegtuig 
te gaan, en dan mis je hem nog! Maar wie bedenkt het dan ook 
om een spelletje te gaan spelen nét voordat je vlucht vertrekt en 
niet op de tijd te letten..? 

Nadat iedereen toch op een of andere manier zijn weg had 
gevonden naar Gerlos, was het tijd voor een heerlijk Oostenrijks 
ontbijtje. De koppen koffie waren niet aan te slepen, maar 
gelukkig zorgde dat wel voor genoeg energie om de pistes te 
trotseren. Tijd voor het echte werk dus. De Vergeeren stonden 
zoals altijd te popelen om zich uit te sloven op de zwarte pistes 
terwijl de rest (met name de vriendengroep van de hofdames, 
waarvan velen dit jaar voor het eerst mee waren) met knikkende 
knieën hun eerste meters aflegden op de kinderweide. Maar… 
oefening baart kunst (en vooral een drankje tijdens de lunch geeft 
natuurlijk wat extra vertrouwen)! 

Wie zich durfde te wagen aan de dalafdaling kon aan het einde 
van de dag gelijk bij de aprés-ski terecht: de piste eindigde voor 
het gemak pal voor de deur van Luigi’s Turbo Bar. Als echte 
Reedeurpers namen wij de kroeg al snel in zijn geheel over en 
het barpersoneel kon de vele bestellingen aan de tap maar lastig 
bijhouden. Bij een lekker drankje hoort logischerwijs een lekker 
hapje, en daarmee hadden we maar geluk met onze Prins: vrijwel 
de gehele kaasvoorraad van Vergeer Holland was dit jaar met ons 
mee afgereisd naar Gerlos. Met dank aan de snijkunsten van Leo 
Vergeer werden deze blokjes iedere avond vers geserveerd en de 
Vergeervlaggetjes sierden al snel de hele aprés-ski van de vloer 
tot aan het plafond. 

Naast de prachtige natuur, verse sneeuw, de overheerlijke 
Oostenrijkse keuken en de oude vertrouwde kaas die smaakte 
als thuis, was er nog véél meer waar we deze week van konden 
genieten. Zo traden de Prins en zijn hofdames op tijdens 
de disco avond waar ze een spectaculaire dans opvoerden, 
leverde de vriendengroep van de hofdames een bijdrage met 
hun zelfgeschreven liedje op de melodie van De 3 Biggetjes, en 
hadden we zelfs onze eigen volkszanger Mike meegenomen naar 
Oostenrijk. Voor sommigen was de maat echter nog niet vol en 
was er, ondanks de talenten van Mike, toch nog behoefte aan een 
ander genre muziek. En dus werden de oudjes achtergelaten in 
het hotel en pakte de jongere garde de taxi naar de Cin-Cin in het 
centrum. Op de heenweg was vervoer geen probleem (er mocht 
van de chauffeur zelfs gestapeld worden in zijn veel te kleine 
busje), maar na sluiting van de aprés-ski bleek het voor de reis 
terug naar het hotel toch lastiger dan verwacht om een taxi te 
vinden… Gekleed in Tiroler jurkjes, lederhosen en sommigen 
zelfs op slippers(!) werd de kou getrotseerd en moest er wel 
gelopen worden. Gelukkig werden we bij terugkomst in het hotel 
warm onthaald door de laatste barplakkers die nog knusjes hun 
schnapps aan het nuttigen waren. Zo zie je maar weer: die oudjes 
kunnen de jeugd toch nog prima bijbenen. 

LATTENBREKERS
GERLOS
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Na dagen die voorbij leken te vliegen zaten we voor we het 
wisten alweer in de bus terug naar Reedeurp. Dit keer met iets 
minder spelletjes en vooral veel rode oogjes, en door al die 
vermoeidheid werd het na een plaspauze bijna niet opgemerkt dat 
de groep niet helemaal compleet was en iemand achtergelaten 
was bij een tankstation… Na wat paniek zijn we toch weer met 
het juiste aantal aangekomen in Reedeurp en konden we gelijk 
in Happz aanschuiven voor een ontbijtje om een enerverende 
editie Lattenbrekers gezellig af te sluiten. Eentje die - geloof 
het of niet - iedereen ongeschonden en zonder botbreuken of 
hersenschuddingen is doorgekomen! 

Lattenbrekerscommissie, Prins Died en hofdames Gwen, Anouk 
en Lisa, onwijs bedankt voor deze leuke dagen in Gerlos!
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Voor u een uitdaging?
Voor ons een koud kunstje!

T. 06 22 01 98 13 - www.vanostransport.nl
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JONGERENCARNAVAL
 DISNEYFEEST

Vrijdag 10 februari was het tijd voor jongerencarnaval, één groot 
Disneyfeest voor alle kinderen vanaf groep 7 tot 15 jaar. Zoals de 
naam al doet vermoeden was iedereen verkleed in zijn of haar 
eigen gekozen Disney-held, dat was maar goed ook, want ook 
dit jaar was er weer een prijs te winnen voor de beste outfit van 
de avond. Minnie Mouse was goed vertegenwoordigd, maar ook 
Goofy, Donald Duck en Cars personages waren van de partij. Toch 
konden er echt maar twee winnaars zijn… Dit jaar waren Luuk 
Vergeer en Isa Steenland de gelukkigen! 

Er werd zoals altijd lekker veel gedanst en polonaise gelopen, 
maar daarnaast waren er dit jaar meerdere optredens. De Sterren 
lieten hun showdans zien en de jeugdraad met Jeugdprins Meo 
de 1e en zijn hofdames Zoë en Amber hadden ook een dans 
voorbereid. Uiteraard waren Prins Died van Reedeurp de 1e en 
hofdames Anouk, Gwen en Lisa er ook bij om het feest helemaal 
compleet te maken. 

Halverwege de avond was het tijd voor een liedjesspel, 
gepresenteerd door de Prins en zijn hofdames. Er werden 
fragmenten uit verschillende Disney-liedjes gespeeld waarbij 
verschillende vragen beantwoord moesten worden. Daarbij 
stelde de Prins ook moeilijkere vragen zoals hoeveel kazen er 
in het kaaspakhuis van de Prins liggen en wie nu eigenlijk Gwen, 
Anouk en Lisa is… 
Rond middernacht werd het kenmerkende liedje ‘Nog 3 Minuten’ 
alweer afgespeeld, maar de avond kon natuurlijk niet afgesloten 
worden zonder polonaise gelopen te hebben met alle ouders. Het 
was weer een zeer geslaagde avond, mede dankzij DJ Yorick. We 
kijken alweer uit naar het volgende jaar!
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’t Is ieder jaar weer zo moeilijk om te beslissen:
Wie vangt die Orde Der Reedeurpenarren, wie kan er zo goed 
vissen?

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan,
Naar wie zal dit jaar deze prachtige ereprijs gaan?

Met nog maar net 55 jaren op de teller… maar dat zie je er niet  
aan af. Voor het eerst hier welkom als 55-plusser, maar dat is 
toch geen straf?

Mooi schilderen is helemaal zijn ding, 
En nee beste mensen… Ik heb het niet over Ries Ballering!

Van deze man mag u alvast weten:
Hij heeft ooit jaren in de Raad van Elf gezeten.

Dan was na de Pronkzitting steevast een van zijn taken:
Het bord plaatsen bij het huis van de Prins en er daar ook meteen 
met de Raad een gezellig uitje van te maken.

Soms was de verf van zo’n bord nog nat… 
Omdat hij laat de naam doorkreeg en hem nog maar net geverfd 
had!

Dat bord verven heeft hij maar liefst 31 jaar gedaan…
Nooit verklapt wie het was… We konden altijd van hem op aan.

Slechts één keer sloeg hij over… Dat was in 1999… En nee, hij was 
het echt niet vergeten… 

Maar was op vakantie naar de zon…. Wie dat jaar Prins was zullen 
we nooit weten.

Jaren later kwam het jaar van Prins Ouwe en verdrievoudigde de 
klus. 
Want ook de hoffies kregen zo’n bord in de tuin… Dat werd héél 
vroeg opstaan dus.

Collega-schilder Ton Vergeer neemt vanaf nu de schilderskwast 
over en verft de borden... 

Dat is niet mis, ’t is te hopen dat hij niet, zoals de meeste 
Vergeeren, een tikkeltje dyslectisch is… 

Maar nu weer terug naar onze winnaar: 
Woonachtig in de Beatrixlaan met vrouw Regina en zonen Jens 
en Twan, een pracht gezin op wie hij altijd bouwen kan.

Zijn vakmanschap als schilder vertoont hij in Gouda bij Ruud 
Beusink al jaren, nooit druipers en nooit blaren.

Mooier kan je toch niet wensen… Ik wil je erg graag bedanken…
Kom maar gauw naar voren want ik begin zowat te janken.

Dames en heren, graag een hartelijk applaus en dat mag best 
een beetje woest. 
 
De Orde der Reedeurpernarren 2023 gaat dit jaar naar niemand 
minder dan Theo van Zoest!

DE ORDE DER
REEDEURPENARREN 2023
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55+
CARNAVAL



KERSTGALA
ZATERDAG

16 DECEMBER 2023

GROOT 
CARNAVAL

10 T/M 13 
FEBRUARI

2024

THEMAFEEST
ZATERDAG

20 JANUARI 2024

REEDEURP
ON STAGE

21 JANUARI 2024



LATTENBREKERS
10 T/M 14 JANUARI

2024

JONGEREN 
CARNAVAL 

2 FEBRUARI 2024

55+ 
CARNAVAL 

3 FEBRUARI 2024

LEDEN
VERGADERING 

24 MEI 2024

MIDSUMMER
NIGHT 

14 EN 15 JUNI 2024
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ALLES OP MAAT GEMAAKT 

www.jeroenvan
leeuwen.nl

LAS & REPARATIEBEDRIJF

www.mvlmetaalwerken.nl

Kwalitaria Miereakker
Miereakker 30B • Reeuwijk • 0182 769 249

1,50

1,50
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Howdy cowboy!

Het jaar 2023 begon op 21 januari goed met het eerste 
carnavalsfeest van het jaar! Themafeest! Voor dit feest haalde 
iedereen op tijd zijn paard van stal en kwam in hun leukste 
wildwest outfit naar een wel erg bijzondere locatie. Prins 
Died mag de verbouwing nog wel even uitstellen want zo’n 
fantastische feestlocatie als St. Catharina vind je niet snel. Vele 
handen hebben ervoor gezorgd dat het oude pand omgebouwd 
werd tot een gezellige en sfeervolle saloon. En zoals altijd bij de 
voorbereidingen van een feest gebeurt er wel iets onverwachts: 
zo moesten we de ochtend van het feest nog een tuinslang van 
zestig meter ontdooien. Wie had gedacht dat het in het Wilde 
Westen vriest ‘s nachts? Gelukkig was er ‘s avonds niets meer te 
merken van de koude temperaturen van buiten.
 
In de St. Catharina Saloon pasten wel 541 cowboys en indianen, 
waarvan de Raad als elf indianen met een grote tooi niet te 
missen waren. Ook lieten de Prins en Hofdames zich van hun 
beste kant zien met een geweldig optreden. Tijdens het feest kon 
je de rodeostier temmen, je vaste hand in de schiettent trainen en 
je van je beste kant laten zien in de wildwest fotohoek, waar onze 
hoffotograaf Eric van de Wetering klaarstond om fantastische 
plaatjes te schieten. De buikjes werden vol gegeten en de voetjes 
konden van de vloer op de lekkere nummers van Boys Named 
Sue! 

THEMAFEEST
WILD WEST

Na al het dansen kregen de feestgangers flinke dorst. Halverwege 
de avond stuitte de organisatie echter op een serieus probleem. 
Het bier was namelijk bijna op! Er moest op dit moment gebruik 
gemaakt worden van een flink potje improvisatievermogen en 
er werden met gepaste spoed extra biervaten gehaald. Gelukkig 
hoefde niemand hier iets van te merken en was, met dank aan 
een aantal nabijgelegen horecazaken waar we vaten konden 
oppikken, iedereen de hele avond voorzien van een lekker koud 
biertje. 

Het feest liep bijna op zijn eind, maar die strobalen zagen er wel 
heel aantrekkelijk uit… Dat was natuurlijk te verwachten. Er 
vlogen twaalf strobalen door de lucht heen alsof het een soort 
kussengevecht was – wat hebben we hier vreselijk om gelachen. 
Wat zullen velen cowboys en indianen de volgende ochtend 
wakker zijn geworden in een bed vol met stro…

Bedankt allemaal voor een onvergetelijke avond! Wij hebben 
ontzettend genoten, hopelijk jullie ook!

De Wild West-themafeestcommissie,
Rob, Niels, Jordy, Lisa, Carola, Marit, Yvonne, Richard, 
Wino en Bente
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RVC ‘33 wenst iedereen een 
sportief carnavalsseizoen toe!

Wesley Reijn

0683600262
info@reijninstallatie.nl

Een aanbouw voor een
langere polonaise?

Een nieuw bedrijfspand voor
het volgende schuurfeest?

Een geschikte woning voor 
het nachtelijke eitje-bakken?
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KINDERCARNAVAL
IN ZOMERSE SFEREN

Eindelijk dit jaar weer een ouderwets kindercarnaval in de zaal 
van Gasterij Vergeer! We startten dit jaar iets later dan gepland. 
De reden? Iets met de grote optocht… De 175 kinderen konden 
dan ook niet wachten om de zaal te bestormen en op zoek te 
gaan naar alle leuke spellen en activiteiten – en met welgeteld 21 
spellen stond hen een middagvullend programma vol vermaak te 
wachten. Traditionele spellen als de mysterykast, de grabbelton 
en touwtje trek blijven natuurlijk altijd leuk en mochten niet 
ontbreken. Wie herinnert het zich immers niet? Maar uiteraard 
waren er ook verschillende kaasspellen, geheel in het thema 
van Prins Died, waar de kinderen zich konden uitleven. Van 
kaassjoelen tot aan kaasrollen, kaasmemorie en gatenkaas: 
er was voor ieder wat wils. Als klap op de vuurpijl was er zelfs 
een pot vol kaasknabbels te winnen! Verder werd er weer volop 
geschminkt, gekleurd, overheerlijke limonade getapt bij de 
limonadekoe en foto’s gemaakt met vriendjes of vriendinnetjes 
bij het fotomomentje. 

Na een korte pauze door een spetterend optreden van de Sterren, 
was daarna het podium voor groep 8. Jeugdprins Meo de 1e en 
zijn hofdames Zoë en Amber hebben samen met hun Jeugdraad 
een mooie dans vertoond. Daarna werden snel de spellen hervat. 
Onze nieuwe jeugd DJ Bram draaide de leukste carnavalsplaatjes, 
zodat we tussen de spelletjes door konden dansen en polonaise 
konden lopen met Prins Died en zijn hofdames Gwen, Anouk en 
Lisa. 

Prins Died en zijn hofdames mochten vervolgens de prijzen 
overhandigen aan alle spelwinnaars: de leukste namen voor 
de kaasknuffels waren van Yvon, met de naam Knabbel en 
Babbel, maar Meike Dorresteijn had ook een fantastische 
naam verzonnen, namelijk Kaza. Zij mochten daarom beide een 
kaasknuffel in ontvangst nemen. De pot vol Cheetos kaasknabbels 
werd gewonnen door Pipa, zij zat met haar gok van achthonderd 
het dichtst bij de maar liefst 772 chipjes die in de pot zaten. 
 
Vervolgens haalden Prins Died en hofdames Gwen, Anouk en Lisa 
één voor één een naam uit de hoge hoed voor een felbegeerde 
prijs. Sophy van Oostwaard, Evi van Dijk, Suzanne Verwoerd en 
Lize Snaterse waren de gelukkigen en wonnen samen met een 
vriendje, vriendinnetje, papa of mama een gezellig etentje bij 
Prins Died en zijn hofdames. Nu hebben wij vernomen dat Prins 
Died een hele goede pannenkoekenbakker schijnt te zijn, dus dat 
wordt één groot feest.
 
Als afsluiting van de gezellige middag mocht het welbekende rad 
niet ontbreken. Alle kids hadden op hun spelkaart een nummer 
staan en Prins Died en zijn hofdames hebben verschillende kids 
blij gemaakt met een leuk prijzenpakket. Prijswinnaars, allemaal 
gefeliciteerd! 
 
Wij kijken wederom terug op een geslaagd kindercarnaval. Dit zou 
uiteraard niet mogelijk zijn zonder de hulp van alle enthousiaste 
ouders die zich inzetten voor een leuke middag. We kunnen 
natuurlijk altijd extra handen gebruiken, dus zet kindercarnaval 
2024 alvast in de agenda en kom gezellig helpen! 
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KINDEROPTOCHT









PRIJSWINNAARS OPTOCHT

EERVOLLE VERMELDING













BEDANKT & 
TOT VOLGEND 

JAAR!
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WONINGBOUW UTILITEITSBOUW VERBOUW ONDERHOUD

Vergeer Bouw | Edisonstraat 46 | Reeuwijk | 0182 39 79 99

www.vergeerbouw.nl

Kinderdagverblijf 
Ouders Wensch

Een kinderdagverblijf op de boerderij 
met ruimte, dieren en natuur.

 
Bij ons is het altijd feest, 

kinderen genieten hier het meest.

Kinderdagverblijf Ouders Wensch
Germa van Leeuwen
Nieuwdorperweg 57
2811 LD  REEUWIJK
www.ouderswensch.nl 
Tel: 0182 394059
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CARNAVALSMIS 2023
ONZE HELDEN

Carnaval 2022 was nog maar net achter de rug, of we mochten als 
werkgroep alweer aan de slag voor de viering van het komende 
jaar. Nu hebben we altijd veel plezier met elkaar, dus dat was 
voor ons geen enkel probleem! Wat ieder jaar wel altijd weer een 
mooie uitdaging blijft is om een pakkend thema te vinden en deze 
op een passende manier te promoten tijdens de optocht. 

We lieten ons tijdens de optocht als echte helden zien door 
als Superman op onze kar te staan. De wind had toch zo zijn 
voordelen: het zorgde ervoor dat onze capes als rode lappen 
waaiden, waardoor we ons heel krachtig voelden. 

Het mannenkoor was dit jaar tijdens de viering ook goed op 
formatie met ongeveer 45 leden. Sommige kunnen zingen, 
sommige minder, maar die zorgden dan weer voor de sfeer (en 
dat hebben we ook nodig). Het feit dat ons koor al jaren groeiende 
is, is een mooi teken. Het rondje leden dat we werven bij de 
nieuwe Prins en hofdames blijven vaak nog wat jaartjes hangen, 
waardoor we een mooi zangvolume kunnen waarborgen. Ook de 
begeleiding van de uitblazers blijft onmisbaar, en geeft ook veel 
plezier bij alle repetities. 

Als voorganger kregen we Rob Lijesen, die ons thema prachtig 
wist uit te dragen. Als verrassing kwam er een pianospel met 
twee mannelijke voorzangers uit de familiekring van de Prins en 
hofdames. Ook werden er tijdens de viering een aantal plaatselijke 
helden geëerd, want wat bleek? Voor echte helden hoef je niet ver 
te zoeken, ze staan dichter naast ons dan we denken. 
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Kortom, wij kijken terug op een mooie en drukbezochte viering 
waarin ieder weer even een pas op de plaats doet in een overvol 
en feestelijk weekend. 

Graag tot zondag 11 februari 2024.
Alaaf! 
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Van Heuven Goedhartstraat 35, 
2811 BT Reeuwijk, 0182-393366

ELECTROWORLD.NL

Witgoed
Zuinige en snelle apparaten kunnen het huishouden een stuk 
fijner maken. Wij hebben diverse apparatuur op voorraad om deze 
snel te kunnen plaatsen.

Electro World van Dijk is uw service 
bedrijf voor verkoop en reparatie van 
elektrische apparaten. Onze kennis en 
persoonlijk advies zijn onze sterke punten, 
evenals onze scherpe prijzen. Wij zijn een erkend 
reparatiebedrijf met extra certificaten voor de 
merken Siemens, Bosch en Miele.

Electronica
TV of tablet? Audio systeem of multiroom? Wij hebben de TV en audio  
oplossingen voor het hele huis.

Huishoudelijk
Stofzuigers, koffiezetters of andere apparaten zijn bij ons verkrijgbaar uit  
voorraad, of thuis te bezorgen in 1 werkdag.

EURONICS is nu 

ELECTRO WORLD

Reparatie
Niets is zo vervelend als een defect apparaat. Wij kunnen deze vaak snel en 
voordelig herstellen. Grote apparaten repareren wij gewoon bij u thuis.

Wij beschikken over een groot assortiment carnavalskleding 
voor kinderen en volwassenen. Meer dan 100 soorten hoeden, 

petten en maskers. Vele soorten pruiken, fopneuzen en gekke brillen. 
Grimas en Superstar schmink, haarspray en glitter makeup.

Maar natuurlijk ook alle benodigde accessoires o.a. boa’s, 
boerenkielen, toeters,  uiten, ratels, confetti, (helium) ballonnen, 

slingers en nslingers en nog veel meer!
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GEZINSCARNAVAL
ZONDAGMIDDAG

Ook dit jaar hebben we er tijdens gezinscarnaval weer een groot 
feest van gemaakt voor de kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Op 
het podium stonden verschillende spelletjes voor jong en oud én 
een grote knutseltafel, waar de meest creatieve en bijzondere 
carnavalsknutsels konden worden gemaakt. 

In de zaal was er een groot feest voor alle kinderen. De muziek van 
DJ Bram zorgde voor een hoop gezelligheid. Er waren kinderen 
aan het dansen, er werd polonaise gelopen en uiteraard zorgden 
alle kleurige ballonnen en serpentine voor een hoop speelplezier. 
Niet te vergeten: de Prins heeft samen met zijn hofdames nog een 
spetterende dans opgevoerd. Hoe spectaculair ook, de Twinkels 
trokken toch echt het meeste publiek. Zij mochten dansen voor 
hun ouders en vriendjes die trots konden toekijken. Wat hebben 
ze weer een mooie dans laten zien! 

Een echt feestje is niet compleet zonder lekkere hapjes, en dus 
was er natuurlijk ook weer genoeg te eten voor de kinderen. 
Vooral de prachtige donuts versierd met het carnavalslogo waren 
in trek - die waren binnen de kortste tijd allemaal opgegeten! 
Maar voor wie er daarna nog honger had was er uiteraard ook 
chips en drop. Kortom: de kinderen konden hun buik vol eten op 
deze feestelijke dag. 

Het was zoals altijd weer een leuke en gezellige middag voor 
ouders en kinderen! 
 
Tot volgend jaar! 
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MAANDAG
MIDDAG & AVOND



Zo’n mooie locatie als St. Catharina konden wij als 
Dinsdagmiddagcommissie natuurlijk ook niet aan ons voorbij 
laten gaan. Dinsdagochtend werd de bende van de fantastische 
maandagmiddag razendsnel opgeruimd, om te zorgen dat alles 
op tijd weer klaar was voor het volgende feestje dat Reedeurp 
te wachten stond. Om er dit keer toch weer wat nieuws van 
te maken, werd de bovenverdieping volledig omgetoverd tot 
een waar oorlogsterrein. Om en om mochten de verschillende 
teams naar boven om elkaar eens even flink af te knallen. Je 
kon je verschuilen achter alle banden, tonnen en pallets, maar 
naarmate de avond vorderde, werden deze ook steeds meer 
gebruikt als vliegende objecten om de tegenstander af te leiden 
en uit te schakelen…

Het feest beneden moest even op gang komen maar na het 
bespreken van de hoogtepunten van dit jaar (iets met hooi en 
een Chinese cheerleader?), ging de muziek een tandje harder en 
werd St. Catharina getransformeerd tot een echte technobunker. 
Ook liep er een officiële militair rond (Jelle Vergeer) die niemand 
naar huis liet gaan zonder even een spons vol groene verf in het 
gezicht te wrijven. Heel wat polonaises door St. Catharina verder 
was het helaas toch echt tijd om dit fantastische carnavalsseizoen 
af te sluiten. 

Tot volgend jaar, alaaf!
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DINSDAGMIDDAG
ST. CATHARINA



MIDSUMMERNIGHT
2023

Het Midsummernight Feestival in Reeuwijk was een groot succes, 
vol met zomerse activiteiten en heerlijk eten. Op vrijdagavond 
begon het feest met een spetterend optreden van de coverband 
Still Blue, dat werd afgewisseld met geweldige beats van DJ Sylvie 
Thijs. De sfeer zat er meteen goed in en de dansvloer was gevuld 
met enthousiaste feestgangers die genoten van de livemuziek.

Op zaterdag konden ook de allerkleinsten op het feestival 
terecht. Er was een kleurrijk springkussen waar kinderen 
konden springen en spelen. Daarnaast verschenen bij het 
schminken de mooiste creaties en werd er verkoeling opgezocht 
in het zwembadje. De behendigheid kon getest worden op een 
spannend kazenparcours met een uitdagende stormbaan. De 
deelnemers werden uitgedaagd om met een stuk kaas in hun 
hand de hindernissen te overwinnen, terwijl de rest van het 
publiek toekeek onder het genot van de gezellige muziek van de 
Zingende DJ. 

En natuurlijk kon er ook gesmuld worden op het feestival. De 
geur van heerlijke gerechten uit verschillende foodtrucks vulde 
de lucht. Voor de zoetekauwen was er heerlijk schepijs en een 
kraam met verse poffertjes. Liefhebbers van de Mexicaanse 
keuken konden genieten van knapperige nacho’s en smaakvolle 
wraps, voor wie zin had in een sappige burger was er een 
foodtruck met Amerikaanse specialiteiten en ook de Italiaanse 
keuken was vertegenwoordigd met een heerlijke pasta.

Het Midsummernight Feestival bracht de lokale gemeenschap 
samen voor een weekend vol plezier en gezelligheid. Waar de 
één gezellig aan tafel aan het kletsen was met een dorpsgenoot, 
genoot de ander van een potje jeu de boules met vrienden. 
Het evenement zorgde voor zomerse sferen en liet iedereen 
genieten van goede muziek, heerlijk eten en een geweldige 
sfeer. Het was een onvergetelijke viering van de langste dag 
van het jaar en een perfecte manier om de zomer officieel te 
verwelkomen in Reeuwijk.

De MSN commissie wil graag alle vrijwilligers bedanken die dit 
feest mogelijk hebben gemaakt!
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MID
SUMMERNIGHT
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PRINSJESDAG 2023
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INKLINKEN

KERSTGALA

LATTEN
BREKERS

UITKLINKEN
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JJeroen Houdijk 06-20543448     |   info@jaconmetaalwerken.nl
AAndré Verweij 06-46175671     |     www.jaconmetaalwerken.nl




Deze slogan is niet sterk,
maar we leveren wel goed werk!

Edisonstraat 21 a  Reeuwijk • Tel. 0182 - 30 07 58 • www.marcoverweij.nl        Verbouw, Nieuwbouw & Renovatie 

MET GOEDE 
VERLICHTING 
STA JE NOOIT 
IN DE SCHADUW!

E: rob@verweijelektro.nl W: www.verweijelektro.nl

DE 
VERDWENEN SCHADUW
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KINDER
CARNAVAL

JONGEREN
CARNAVAL

CARNAVAL
MIS
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E-mail: info@nomenfietsen.nl • internet: www.nomenfietsen.nl

Raadhuisweg 31 • 2811 HT Reeuwijk • Tel. 0182 - 396 334

VOOR EEN 
NIEUWE FIETS OF 

REPARATIE
Agu fiets- en regenkleding

Voor meer info: T. 06-52095944

Middelburgseweg 5 - Waddinxveen
info@installatiebedrijfvanzoest.nl
www.installatiebedrijfvanzoest.nl

Totale renovatie 
van uw badkamer?

Wij staan voor u klaar!

Kwaliteit en vakmanschap

 

  CUPPING                MASSAGE             VOETREFLEXZONETHERAPIE        ZWANGERSCHAPSREFLEXOLOGIE    

WWW.REFLEXFYSIO.NL  
KIRSTEN VAN LEEUWEN  SCHINKELDIJK 11A  REEUWIJK  TEL.NR:06-26858618  EMAIL:INFO@REFLEXFYSIO.NL 
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MAANDAG

DINSDAG
MIDDAG

GEZINS
CARNAVAL
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Tel. / fax 0182 883018 | Mob. 06 11863104 | Email: info@vtechmontage.nl

T.D. Vermeulen@outlook.com
06-46171376
Warmoeskade 21
2771 NE  Boskoop

Oriflame Kosmetiek
Jose Snel

06 21490768
Beauty Wellness
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VRIJDAG
MSN

ZATERDAG
MSN
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begint het al 
 te borrelen?

Wij van Vergeer wensen iedereen een geweldig carnaval.


